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			Over dit boek

			Gesprekken zijn nooit meer hetzelfde na het lezen van dit boek. Ze worden beter en leuker als je mensen wakker schudt met een prikkelend voorwerp. 

			 

			Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En een tastbaar object dat mensen verrast en aan het denken zet is nog veel effectiever. In dit boek lees je hoe je prikkelende voorwerpen bedenkt en inzet in jouw dagelijks werk. Gebruik het als coach, leidinggevende of docent zodat mensen je boodschap beter begrijpen - en nooit meer vergeten. 

			 

			• Kan je client niet kiezen? Pak een magisch muntje en ga samen tossen.

			• Is je medewerker onzeker? Doe hem een aanvoerdersband om. 

			• Is je patiënt zwartgallig? Geef haar een potje Doeniezozuur-pillen.

			 

			Auteur Willem Beekhuizen is provocatief coach en gebruikt tijdens zijn gesprekken verrassende en soms hilarische voorwerpen. Hij geeft uitdagende presentaties en workshops over de kracht van prikkeldingen.
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			Hoe elk gesprek beter en leuker wordt met prikkelende voorwerpen
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			Voorwoord: Waardeloze voorwerpen van waarde

			‘Als we het met elkaar eens zijn, leren we niks’

			Ik heb een gesprek met Marieke. Marieke heeft jaren met veel plezier in de Randstad gewoond, maar sinds een paar maanden is ze helemaal klaar met de drukte van de grote stad. Tijdens een zondagmiddag Funda-struinen vindt ze een boerderijtje ‘met mogelijkheden’ in de Achterhoek. Ze kan het voor een schappelijke prijs kopen. Nieuw werk vinden zal voor Marieke geen probleem zijn, ze heeft al een aanbieding voor een mooie baan op zak op nog geen twintig minuten fietsen van het boerderijtje. De tijd dringt, er zijn meer kapers op de kust. Ze moet nu toch echt gaan kiezen wat ze gaat doen, maar ze kan maar niet beslissen. Ze moet kiezen tussen haar vertrouwde leventje in de stad en een nieuw leven op het platteland. Tijdens ons gesprek zit Marieke nog vol twijfels. Op een gegeven moment zegt ze met een zucht: ‘Misschien moet ik het toch maar doen, dat verhuizen.’

			Ik reageer meteen met: ‘Mooi, dan zijn we eruit. Jij gaat in de Achterhoek wonen.’ Ik haal één van mijn oud-Hollandse tegeltjes tevoorschijn. Dit prikkelding heeft al wel de mooie blauwe ossekopjes in de hoeken, maar er staat nog geen wijze spreuk op. Met een stift begin ik op het tegeltje te schrijven. 

			‘Marieke woont in de Achterhoek!’ staat er in mijn mooiste blokletters op geschreven. 

			Marieke kijkt me verbaasd en met een glimlach aan als ik het tegeltje met het voldongen feit voor haar neerleg.

			We praten verder, maar Marieke kan haar ogen niet van het tegeltje houden. Na 10 minuten zegt ze: ‘Weet je Willem, ik zie dat tegeltje steeds en ik geloof dat ik nu al aan het idee gewend ben. Het voelt goed. Ik ga het doen!’

			Ik pak het tegeltje en priegel het woord ‘NIET’ in de zin. ‘Marieke woont NIET in de Achterhoek’ staat er nu.

			Marieke pakt het tegeltje uit mijn handen en veegt het woord NIET resoluut weg. ‘Ik weet wat ik ga doen’, zegt ze. ‘Marieke gaat in de Achterhoek wonen!’

			Dit gesprek is een voorbeeld van hoe ik als provocatief coach gebruikmaak van voorwerpen. Ik zet ze in om mensen te verrassen, om ze even in verwarring te brengen, om ze even te laten lachen, maar vooral om mensen te prikkelen. Daarom hebben mijn voorwerpen de toepasselijke naam prikkeldingen gekregen. 

			Het bedenken, maken en inzetten van prikkeldingen hebben mijn gesprekken een stuk leuker gemaakt en ook een stuk effectiever. Het maakt niet uit of dat nou coachingsgesprekken zijn, gesprekken met collega’s, leerlingen, man-vrouw-kinderen thuis of gesprekken met vrienden in het café. (Ja, ik heb kleine prikkeldingen bij me als ik naar het café ga. Je weet tenslotte maar nooit of ze van pas komen.) 

			Prikkeldingen werken! Dat geldt voor de mensen met wie ik gesprekken voer en voor mijzelf. De mensen met wie ik praat, vinden de prikkeldingen leuk en ze worden erdoor geholpen, bijvoorbeeld met het oplossen van hun problemen. Zelf heb ik ook meer plezier in het voeren van gesprekken. Prikkeldingen zijn leuk en nuttig. Wat wil je nog meer? 

			Met gestrekt been erin

			Dit boek komt voort uit mijn werk als provocatief coach, maar het is geen boek over provocatieve coaching. Wel leidt de inzet van prikkeldingen ertoe dat je een snufje provocatieve communicatie toevoegt aan je gespreksvaardigheden. En nee, het hoeft geen snufje te zijn. Een stevige scheut mag natuurlijk ook. Een flinke klodder is prima. Voor de liefhebbers: je mag er met gestrekt been invliegen. Prikkeldingen is als het ware geschreven ‘op een bedje van provocatieve communicatie’.

			Ik geef in dit boek aan het einde van elk hoofdstuk voorbeelden van prikkeldingen die ik in de loop van de tijd heb bedacht. Een aantal gebruik ik zelf vaak, een aantal wat minder. Sommige prikkeldingen gebruik ik niet, maar worden door coaches, managers, trainers, docenten en andere professionals gebruikt. Niet alle prikkeldingen zullen je aanspreken, een prikkelding is nu eenmaal heel persoonlijk. Het zou al heel mooi zijn als je er twee of drie aan je gespreksrepertoire zou kunnen toevoegen. Dat zou al wonderen kunnen verrichten.

			Als je dit boek hebt gelezen, heb je een heleboel leuke ideeën om mensen op een vriendelijke manier te prikkelen. Je weet straks hoe je prikkeldingen kunt gebruiken om een prikkelend gesprek te voeren, met als kers op de taart (of als uitsmijter, als je meer zin hebt in iets hartigs) een mooi, leuk of verrassend prikkelding. Zo maak je je gesprekken op een makkelijke manier beter, leuker en effectiever. Of het nou een gesprek is met een collega, cliënt, leerling, vriendin of als je het lef hebt, met je leidinggevende. Misschien is het een sollicitatie-, functionerings-, beoordelings-, coachings-, loopbaan-, evaluatie-, motivatie-, intake-, verkoop- of een mediatorgesprek; het maakt niet uit.

			Waardeloze voorwerpen van waarde

			Prikkeldingen vallen voor mij in de categorie ‘waardeloze voorwerpen van waarde’. Sinds de Willem Ruis Show in de jaren tachtig heb ik een zwak voor ‘waardeloze’ voorwerpen die heel veel waarde hebben. Bij de Willem Ruis Show kreeg je, als ik het me goed herinner, een afdruiprek als troostprijs als je als kandidaat was afgevallen en letterlijk afdroop. Hoewel dat een cadeau zonder waarde was, was het de prijs die ik het liefste had willen hebben. Een afdruiprek vond ik veel leuker dan een servies, een sierlamp of desnoods een kleurentelevisie.

			Als je op zoek bent naar kant-en-klare afdruiprekken voor je dagelijks werk, moet ik je teleurstellen. Ook bevat dit boek geen stappenplan waarmee je de ideeën moeiteloos uit je mouw schudt. Maar ik help je wel op weg met het bedenken van geschikte prikkeldingen met de Zeven prikkelpijlers:

			Prikkelpijler een: het prikkelende van provocatieve communicatie

			‘Als je iets wilt veranderen, moet je er anders over denken.’

			Prikkelpijler twee: het prikkelende van verrassing

			‘Verrassingen zijn de leermeesters van je gedachten.’

			Prikkelpijler drie: het prikkelende van humor

			‘Hoe nutteloos je je ook voelt, er is altijd wel iemand die om je lacht.’

			Prikkelpijler vier: het prikkelende van visualiseren

			‘Een beeld blijft hangen, als de buurman op je verjaardag.’

			Prikkelpijler vijf: het prikkelende van krijgen

			‘Wie gelijk heeft, hoeft het nog niet te krijgen.’

			Prikkelpijler zes: het prikkelende van uitdaging

			’Als je allebei aan dezelfde kant van de wipwap gaat zitten, dan gebeurt er heel weinig.’

			Prikkelpijler zeven: het prikkelende van lef

			‘Leven is het meervoud van lef.’

			Heb je na het lezen van dit boek goede ideeën voor prikkeldingen, gebruik ze dan in je eigen praktijk en vergeet niet om ze te delen met vakgenoten en anderen die ervan kunnen profteren. Geef ze ook door aan mij; zoals je zult begrijpen ben ik een prikkeldingverzamelaar. Veel plezier met lezen en prikkelen.

			Willem Beekhuizen

			 

		

	
		
			Inleidende prikkelingen

			
‘Als je niet meer twijfelt, dan denk je ook niet meer na.’

			Misschien denk je: krijgen we in deze wereld al niet genoeg prikkels binnen? Mijn antwoord daarop is een volmondig: ‘Neen!’ Er mag wat mij betreft wel wat meer geprikkeld worden. Ik heb het in dit boek natuurlijk niet over de tientallen gigabytes aan nutteloze agressieve prikkels die we allemaal dagelijks op ons afgevuurd krijgen via sociale media, televisie en op straat. Doe dit! Kijk dat! Koop zus! Denk zo! Ik heb het echter over het prikkelen van mensen op een aandachtige, warme en vriendelijke manier. Met prikkeldingen wil ik ze uit hun tent lokken, of om het moderner te zeggen: uit hun bubbels lokken. Mijn advies is dan ook niet om out of the box te denken, maar ‘out of the bubble’.

			Een prikkelding voor elke bubbel

			We leven allemaal in verschillende bubbels. Een is de online-mediabubbel. De informatie die je krijgt via het internet is zo op jou afgesteld dat je alleen nog informatie ontvangt die je leuk vindt. Je krijgt wat jij wilt. Andere meningen krijg je niet meer te zien. Je ziet alleen nog mensen aan het woord waar jij het mee eens bent en die het met jou eens zijn. Dat is niet positief prikkelend.

			Dan is er de sociale bubbel. Je gaat vooral om met mensen zoals jij, met OSM (ons soort mensen). Door vooral of alleen maar met mensen zoals jezelf om te gaan, hoor je niet veel nieuws. Je wordt in elk geval niet vaak op nieuwe gedachten gebracht. Ook de sociale bubbel biedt dus weinig positief prikkelends.

			En dan is er nog de persoonlijke bubbel. Als iemand bij mij komt om met mij als provocatief coach te praten, stel ik altijd dezelfde openingsvraag: ‘Wat is het probleem?’ Wat dan volgt is meestal een verhaal dat iemand al tientallen of honderden keren in zijn of haar gedachten heeft gerepeteerd. Van jezelf krijg je over het algemeen weinig positieve tegenspraak. Je brengt jezelf zelden op nieuwe gedachten. Als dat wel zo zou zijn, dan zat die persoon waarschijnlijk niet tegenover mij. 

			Het probleem is door mijn gast meestal niet alleen in zijn eigen hoofd besproken, het is ook al vaak met zijn vrienden en vriendinnen besproken. Als ze dan bij mij komen, zijn ze tot in de puntjes voorbereid. Ze hebben hun probleem kapot gepiekerd. Ze hebben een kant-en-klare, goed doordachte, rationele spreekbeurt in elkaar gedraaid die ze tijdens ons gesprek graag willen opdreunen. Daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. Wat mensen nodig hebben is een aanpak die hun bubbels laat knappen. Het liefst niet met een gevaarlijk, scherp voorwerp, maar op een leuke en gezellige manier, met verrassende en leuke prikkeldingen. Mijn prikkeldingen prikkelen, maar ze kietelen ook.

			Fockitall (Dual Action) 

			Ik begon mijn carrière als leraar en werd later ambulant begeleider voor jongeren met een communicatieve beperking. Ik voerde veel gesprekken met jongeren, leerlingen, studenten, docenten, ouders, hulpverleners en collega’s. Ik had al een eigenzinnige aanpak, maar ik wist nog niet dat het een methode was. 

			Toen ik mijn eerste stappen in de coachingswereld zette, leerde ik de klassieke opstelling kennen van twee stoelen in een hoek van ongeveer negentig graden, met daartussenin een tafeltje met de onvermijdelijke twee kopjes kruidenthee en een flinke doos zakdoekjes. Ik moet eerlijk zeggen, dat zit inderdaad heel prettig. In deze setting kun je goed met elkaar praten. Oké, als je zo moet coachen, dan doe ik dat. 

			Wat ik toen ook leerde, was dat een coachingsgesprek vooral bestaat uit praten. Dat was ik niet gewend. Ik gebruikte altijd van alles om te communiceren: tekeningen, plaatjes, video’s, schema’s en het onvermijdelijke notitieblok om tekeningen te maken en belangrijke woorden op te schrijven. Ik deed alles wat maar nodig was om het gesprek te ondersteunen. Dat deed ik omdat gesproken woorden snel vervliegen en je ze tijdens een gesprek niet snel even kunt terugluisteren. Woorden moet je daarom zien te vangen. Dat kan op papier als geschreven woorden, in de vorm van een schema, in een tabel of op een tekening. Maar goed, een coachingsgesprek bestaat dus vooral uit praten. Ik vond het vreemd, maar als het zo hoort, dan doe ik dat. 

			Mijn beeld veranderde pas toen ik de Welshe coach Phil Jeremiah IV aan het werk zag tijdens een demonstratie provocatief coachen. Phil zat op een stoel en speelde luidruchtig een dominante mannetjesgorilla: ‘Hi Hi Ha Ha, Oe Oe Oe!’ De coachee met wie Phil sprak, zat hem vol verrassing, verbazing en verwarring aan te kijken. Dit was niet wat hij had verwacht. Later in het gesprek gaf Phil hem een zakdoekje waar lieve aapjes op stonden afgedrukt. De aapjes kregen een prominente plek in het vervolg van het gesprek. Waarom hij de aapjes opvoerde, weet ik niet meer, maar zijn act verraste en verbaasde me. Wat ik ermee moest doen, wist ik ook niet meteen. Maar het idee om iets te geven aan je cliënt om hem wakker te schudden, vond ik intrigerend! 

			Phil Jeremiah IV had behalve de zakdoekjes nog meer bij zich. Zo maakte ik ook kennis met provocatieve medicatie. Hij had twee soorten pillen bij zich. Als eerste Fockitall (Dual Action), voor mensen die hulp nodig hebben om ‘Fuck it All’ te durven zeggen tegen wie of wat dan ook. Verder had hij potjes ZAP! Van ZAP! kreeg je volgens Phil superveel energie. Als je ZAP! slikte, ging je meteen door naar het volgende level, naar ZAP! ZAP! ZAP! ZAP!!!! Na een gesprek gaf hij de cliënt een potje Fockitall of ZAP! als aandenken aan het gesprek.

			Ik vond het fantastisch! Wat een bizarre maar effectieve manier van communiceren! Later begreep ik dat Phil niet de enige was met provocatieve medicatie. Ook Jeffrey Wijnberg en Jaap Hollander, de Nederlandse goeroes van het provocatief coachen en mijn leermeesters, gaven soms medicatie. Zij hadden bijvoorbeeld Loslatilex ontwikkeld, zodat mensen na het slikken van die pillen wat meer konden loslaten. Prachtig! Wat wilde ik graag een potje van die medicatie. (Loslatilex en Fockitall heb ik inmiddels in mijn bezit. Alleen het potje ZAP! ontbreekt nog in mijn collectie.) 

			Dankzij Phil Jeremiah maakte ik kennis met het gebruiken van voorwerpen tijdens gesprekken en besefte ik dat het misschien tijd was om mijn traditionele coachingsstijl te vernieuwen, en eigenlijk terug te keren naar mijn eerdere werkwijze om te gebruiken wat werkte. 

			In het volgende kader beschrijf ik het eerste prikkelding dat ik zelf bedacht. In dit en andere voorbeelden spelen Marieke en Thijs de hoofdrol. Marieke en Thijs zijn mijn gesprekspartners, cliënten, collega’s, studenten, leerlingen én coachees. Zij hebben last van alles waar je maar last van kan hebben. Wees gerust: het gaat inmiddels een stuk beter met ze.
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			In Prikkelding 1 - het muntje, beschrijf ik de geboorte van mijn eerste eigen prikkelding. Inmiddels heb ik een heel assortiment aan voorwerpen dat ik kan inzetten wanneer ik denk dat het iets toevoegt aan een gesprek. Ik heb mijn eigen farmaceutische lijn bedacht, kleurplaten gemaakt, steentjes geraapt in de Ardennen en heiligenhangertjes laten overkomen uit Kroatië.

			Een mooie bijkomstigheid is dat ik door ideeën voor prikkeldingen uit te werken hele nieuwe werelden leer kennen. Ik heb door mijn onderzoeken naar de achtergronden van mijn prikkeldingen veel leuke en onzinnige dingen geleerd, variërend van kennis over heiligen, voorzittershamers en pokerchips, tot het leven en werken van Barbapapa. (Nooit geweten dat Barbapapa komt van de Franse term voor suikerspin ‘barbe à papa’, wat letterlijk vertaald ‘papa’s baard’ betekent. Barbapapa is ook net een suikerspin. Baard → suikerspin → Barbapapa, hoe logisch kan het leven zijn.)

			Het gebruik van prikkeldingen heeft mijn gesprekken een extra laag gegeven. Een laag die soms effectiever werkt dan de rest van het gesprek. De resultaten zijn geweldig. Alhoewel, ik heb nu minder gesprekken nodig voordat Marieke en Thijs zich dusdanig genezen vinden, dat een volgend gesprek niet meer nodig is. Vanuit financieel oogpunt raad ik dan ook af mijn prikkeldingen te gebruiken. Mijn vrouw heeft het over mijn Vincent van Gogh-verdienmodel – die verdiende ook heel weinig voor best goed werk.

			Prikkeldingen en herinnerdingen

			Ik werk met twee soorten prikkeldingen. Het ene gebruik ik alleen tijdens het gesprek en mogen Marieke en Thijs niet mee naar huis nemen. Dat zijn bijvoorbeeld het synoniemenwoordenboek en de voorzittershamer. Daar heb ik er maar één van. De andere soort zijn de prikkeldingen die ze wel mee naar huis mogen nemen. Deze prikkeldingen staan ook wel bekend als ‘herinnerdingen’. 

			Een herinnerding is een tastbare herinnering aan het gesprek dat we hebben gehad. Ik probeer elk gesprek een herinnerding mee naar huis te geven omdat ze zo goed werken. Prikkeldingen zorgen ervoor dat elk gesprek een extra laagje krijgt.

			Prikkeldingen …

			… kunnen Marieke of Thijs uitdagen;

			… kunnen zorgen voor een verrassing;

			… kunnen een visualisatie van het gesprek zijn;

			… kunnen het gesprek wat meer pit geven;

			… kunnen een samenvatting van het gesprek zijn;

			… kunnen de kern uit het gesprek halen;

			… kunnen een soort van anker zijn;

			… kunnen een middel zijn om een gesprek luchtiger te maken;

			… kunnen een gesprek een andere wending geven;

			… kunnen letterlijk een ‘herinnerding’ zijn;

			… kunnen leuk zijn om aan familie, vrienden en bekenden te laten zien, zodat mensen makkelijker uit kunnen leggen waar ze het tijdens het gesprek over hebben gehad.

			Ik gebruik prikkeldingen om Marieke en Thijs in de war te brengen. Ik wil dat ze hun probleem eens van een andere kant bekijken. Het mooie van de provocatieve manier van communiceren en het gebruik van prikkeldingen is dat Marieke en Thijs moeten reageren op iets waar ze niet eerder over hebben nagedacht. Aan hun van tevoren bedachte antwoorden op de verwachte vragen hebben ze niks. Ze moeten hun probleem vanuit een nieuwe invalshoek bekijken en nieuwe oplossingen bedenken. 

			Het leuke van iets moeten uitleggen, ook aan jezelf, is dat je veel leert over het onderwerp. Denk maar aan het geven van een presentatie. Je hebt genoeg kennis in huis en je weet alles over het onderwerp, maar als je het in een presentatie moet uitleggen aan je collega’s, krab je je toch even achter je oren. Hoe ga ik dit nu uitleggen? Wanneer je iets uit moet leggen, moet je je bestaande kennis als het ware opnieuw gaan indelen, nieuwe verbanden leggen en logisch ordenen. Door een prikkelding aan te bieden moeten Marieke en Thijs hun verhaal vanuit een nieuw gezichtspunt doen. Ze moeten als het ware ter plekke een nieuwe presentatie maken. Hun splinternieuwe, onvoorbereide spreekbeurt zit vol twijfels, onzekerheden of tegenstrijdigheden. Daar kan ik als coach mooi op reageren met nieuwe vragen, onzinnige provocatieve oplossingen of nieuwe prikkeldingen.

			Heiligenhangertjes, rechtstreeks uit het Vaticaan

			Om het effect nog groter te maken mag je volgens de provocatieve leer je gesprek uitvergroten door flink te dramatiseren. Maak er een show van. En prikkeldingen zijn fantastisch om mee te dramatiseren. Geef het prikkelding niet aan je gesprekspartner met de boodschap: ‘Zo, hier heb je een muntje.’ Nee, je geeft het muntje en zegt daarbij plechtig dat je dit muntje hebt gekregen van een pelgrim die het muntje persoonlijk, op blote voeten lopend, vanuit het uiterste puntje van India, is komen brengen. Van mijn voorzittershamer wordt gefluisterd dat hij ooit is meegenomen uit het Engelse Lagerhuis. Mijn Heiligenhangertjes? Die laat ik rechtstreeks uit het Vaticaan komen. Ik heb daar een mannetje zitten dat ze me toestuurt. Deze aanvoerdersband is nog gedragen door Ruud Gullit! Maak er wat moois van. Lieg! Marieke begrijpt echt wel dat het niet waar is, maar het verhaal wordt er een stuk mooier van en blijft beter hangen.

			Een souvenir van een goed gesprek

			Een herinnerding is zowel een aanjager als een souvenir van een gesprek. Souvenirs zijn tastbare herinneringen aan dingen die je hebt meegemaakt. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat je het gevoel van de vakantie vast kunt houden, zodat je maanden later nog kunt nagenieten van een fantastische tijd. Het is bewijsmateriaal dat iets echt is gebeurd. De souvenirs die ik geef, hebben diezelfde functie. Het gaat erom dat het gevoel van het gesprek ook later nog naar boven komt. 

			Je weet hoe het gaat met souvenirs: meestal slingeren ze een tijdje rond voor ze verdwijnen. En als je op een dag een laatje opentrekt, zie je plotseling die schelp met de inscriptie van het pittoreske Portugese plaatsje of die Catalaanse waaier weer terug. Dan komen ook meteen de gedachten aan die vakantie terug. Dat zijn meestal leuke gedachtes. Souvenirs zijn er om de leuke herinneringen aan die vakantie te activeren. Souvenirs van de vakantie waarop je relatie is uitgegaan belanden meestal niet in een la, die gaan rechtstreeks de prullenbak in. 

			Prikkeldingen moeten leuke souvenirs zijn die de herinnering aan het gesprek weer activeren en lang nadat het gesprek heeft plaatsgevonden nog steeds effect hebben.

			Prikkeldingen werken (bijna altijd)

			Prikkeldingen kun je bij iedereen inzetten en ze werken altijd. Bijna altijd: het is namelijk mogelijk dat het voorwerp niet meewerkt. Er zijn nu eenmaal resistentialistische objecten die een strijd voeren tegen de mensheid. Resistentialisme is een (humoristische) niet-wetenschappelijke ‘filosofie’ die zegt dat voorwerpen een strijd voeren tegen de mensheid. Je kent het wel, als je je printer dringend nodig hebt, doet hij het niet. Als je beschuitje op de grond valt, valt het met de jam naar beneden. Als je haast hebt, staan alle stoplichten op rood. Powerpoint, dat thuis draaide als een zonnetje, werkt niet meer op het moment van die belangrijke presentatie. Op de ochtend van je reis naar het buitenland ligt je paspoort niet meer op de plek waar hij altijd lag, en ga zo maar door. Hier kun je niets aan doen, sommige objecten hebben gewoon een hekel aan mensen. Die moet je dus niet inzetten als prikkelding, tenzij je iemand zinloos wilt prikkelen. 

			 

			Prikkelding 1: Het muntje

			‘Dingen gebeuren met een reden. Soms is de reden dat je dom bent en heel slechte keuzes maakt.’

			
				
					[image: ]
				

			

			 

			Thijs twijfelde of hij door wilde gaan met zijn relatie. Na ‘normaal’ provocatief te hebben gewerkt, maar nog niet heel veel verder te zijn gekomen, bedacht ik me ineens dat ik in mijn broekzak een muntje van vijftig eurocent had zitten (voor het winkelwagentje). Ik pakte het muntje en stelde Thijs voor dat we maar moesten gaan tossen of hij bij zijn vriendin weg zou gaan of dat hij bij haar zou blijven. Als je zelf niet weet wat je moet beslissen, dan moet je het maar aan de wijsheid van het universum overlaten. Het mooie was dat het toevallig een Frans muntje was, want daar staat een vrouw op (die zaad over het land strooit). Ik zei. ‘Als het muntje op de vrouw valt, kies je voor je vriendin. Als hij op de andere kant valt, stop je met de relatie.’ Daar overrompelde ik Thijs mee, die niet meer kon uitbrengen dan: ‘Eh…, oké?’ 

			Ik gooide het muntje in de lucht, ving het op met mijn rechterhand en sloeg met die hand op de rug van mijn linkerhand. Welke kant van het muntje boven lag, was niet te zien. Waar de wijsheid vandaan kwam, weet ik niet, maar ik vroeg aan hem: ‘Wat HOOP je dat boven ligt?’ Thijs keek me een moment verward aan, zuchtte en zei vanuit zijn tenen: ‘Shit!’ Hij wist wat hij hoopte. Hij hoopte dat het muntje op de kant met het getal 50 lag. Hij wilde dus dat de relatie zou stoppen.

			Aan het begin van ons gesprek kon Thijs mij geen antwoord geven op de vraag of hij bij haar zou willen blijven of dat hij wilde weggaan. Hij kon het gevreesde antwoord toen nog wegdrukken. Door deze vreemde situatie met het muntje was hij zodanig verrast en in de war, dat het hem niet meer lukte om zichzelf voor de gek te houden. Hij wist het antwoord eigenlijk al, maar nu werd hij op een verrassende manier gedwongen om te zeggen wat hij hoopte. En daar zit hem de truc in. Hoop is onschuldig tot het tot je doordringt wat je hoopt. En als je je hoop dan uitspreekt, is het werkelijkheid geworden.

			Ergens hoopte hij misschien dat het muntje voor hem zou beslissen. Hij kon dan zeggen dat het muntje het ook beter vond om maar te stoppen. Dan lag de beslissing aan het muntje en niet aan hem. 

			Ik heb hem niet laten zien welke kant boven lag. Wel heb ik hem het muntje gegeven als aandenken aan dit gesprek. Hij wist wat hem te doen stond.

			Het was voor Thijs geen leuk gesprek, want hij kon naar huis om zijn relatie te verbreken. Voor mij was het echter zeer geslaagd. Ik had ervaren dat ik dankzij het muntje als hulpmiddel een geweldig leuk en effectief gesprek had gehad. 

			Het muntje mocht blijven! Dit moest worden uitgebouwd! Dit was goud! Ik kon het niet aan het toeval overlaten of ik bij een volgend gesprek weer een muntje bij me zou hebben; er moest een vast, therapeutisch muntje komen. Omdat dramatiseren een onderdeel is van het provocatieve gesprek, ging ik op zoek naar meer dramatiek, naar meer show. Het nieuwe muntje moest iets speciaals zijn. Thuis had ik een bakje met een verzameling oude, buitenlandse munten. Die kon ik goed gebruiken om mee te tossen. Met een oude Italiaanse lire of Belgische frank gaat dat natuurlijk prima, maar die twee munten hebben niet iets extra’s. Het mocht van mij allemaal wel wat therapeutischer, wat exotischer, wat mysterieuzer, wat esoterischer. Ik besloot voor de Indiase roepie te gaan. India, het mooiste, meest mysterieuze, meest bijzondere land waar ik ooit ben geweest. Je gelooft een Indiase roepie natuurlijk veel eerder dan een Belgische frank of een oude Nederlandse stuiver. Op de munt van 1 roepie staat in het Hindi bovendien: ‘alleen de waarheid triomfeert’. Daar valt verder weinig tegen in te brengen. Een roepie dus. 

			Maar waar toverde ik tijdens een gesprek die roepie vandaan? Niet meer uit mijn non-esoterische broekzak. Ik besloot zo’n doosje aan te schaffen waar trouwringen blijkbaar in wonen. Zo eentje waarmee je op je knieën gaat voor je geliefde. Je maakt het doosje open en de prachtige ring wordt zichtbaar. 

			Na een kleine verbouwing was het doosje klaar voor zijn nieuwe functie. Als ik het doosje nu opendoe, gaat er een lampje aan en fonkelt het magische muntje op een zwartzijden kussentje. Prachtig! Mijn eerste eigen prikkelding was klaar voor gebruik.

			Het muntje is voor mij hét prikkelding geworden waarmee ik iemand een keuze kan laten maken. Of eigenlijk, met het muntje kan je laten zien welke keuze al lang onbewust gemaakt is. 

			Ik heb altijd een paar roepies in mijn portemonnee zitten voor het geval ik iemand op straat tegenkom die een belangrijke keuze moet maken.

			En keuzes maken is wat we de hele dag doen. Volgens onderzoek maakt de gemiddelde Amerikaan ongeveer 35.000 beslissingen per dag. Voor de gemiddelde Europeaan zal dat misschien iets minder zijn, maar het blijft een hoop. 

			Gelukkig maken we het overgrote deel van die beslissingen onbewust, want beslissen is moeilijk en gevaarlijk. Vaak weet je onbewust wat je moet kiezen, maar even zo vaak durf je niet te kiezen. Beslissingen kunnen tenslotte grote gevolgen hebben. Ga ik linksaf of ga ik rechtsaf? Beëindig ik wel of niet mijn relatie? Moet ik wel of niet mijn baan opzeggen? Koop ik die nét te dure woning wel of niet? Stel dat je de verkeerde keuze maakt! Dan gaat alles fout en moet je terug naar af. Of nog erger, dan kan je niet meer terug naar af en moet je verder leven met de verkeerde beslissing. Leven is keuzes maken.

			Tegenwoordig zijn keuzes lastiger dan vroeger, omdat er keuze in overvloed is. In de supermarkt kun je kiezen uit weet ik hoeveel verschillende repen chocolade in alle soorten, maten, kleuren en smaken. Wil je een glaasje cola? Wil je dan cola light, zero, zonder cafeïne, zonder cafeïne en zonder suiker, lemon, lemon zero, cherry, cherry zero, vanilla of ginger zero? Dankzij internet kun je online je toekomstige partner kiezen. Er is keuze in overvloed. ‘Hé, dat is een leuke man, of wacht, ik swipe nog even door, misschien heeft de volgende een nóg mooier karakter.’ 

			Hoe meer keuze er is, hoe meer het ons verlamt. Maar gelukkig is er dus het muntje. Het haalt je keuze naar voren, waardoor je je leven weer in eigen handen neemt. 

			Werkt het muntje ook als je weet wat er gaat gebeuren? Jazeker. Het muntje heeft mij ook weleens geholpen. Ik was co-trainer bij een tweedaagse provocatieve training. Tijdens deze training had ik de deelnemers verteld over het muntje en de werking ervan uitgelegd. Aan het einde van de tweede dag moesten de cursisten voor de groep een gesprek voeren als een soort examen. Bij een aantal speelde ik de vrijwilliger met een probleem. Bij één van hen bracht ik toen eerlijk in dat ik niet wist wat ik moest kiezen: stoppen met mijn werk in het onderwijs en zelfstandig coach worden, of voorlopig veilig blijven doen wat ik al meer dan tien jaar deed. Toen mijn coach mijn probleem hoorde, zei hij heel vriendelijk dat hij wel iets voor me had waarmee ik mijn keuzeprobleem kon oplossen. Hij vroeg of hij even iets uit mijn tas mocht pakken. Ik wist meteen dat hij het muntje wilde pakken om met mij te gaan tossen. Toen ik dat doorhad, wist ik meteen wat mijn keuze zou worden. Ik zou hopen dat ik mijn baan nog niet zou opzeggen. Zonder het muntje op te gooien, leidde het mij de weg. 

			Het muntje is dus niet eens nodig om tot een keuze te komen, het werkt zelfs als virtueel voorwerp. Tijdens een workshop bij hbo-studenten vroeg een studente het woord en zei: ‘Ik heb net in mijn hoofd een probleem opgelost. Ik sta voor een belangrijke keuze en ik heb in mijn hoofd de situatie met het muntje uitgespeeld. Ik weet nu wat ik moet kiezen.’

			Prikkelding 2: De zware medicatie

			‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.’
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			Na de ontdekking van het muntje ben ik aan de slag gegaan met het idee van prikkelende medicatie. Zoals je al gelezen hebt, is het idee niet van mij maar van Phil Jeremiah IV. Hij kan gelukkig geen Nederlands lezen, misschien kom ik ermee weg. 

			Met Fockitall (Dual Action), ZAP! en Loslatilex als voorbeeld, ben ik, speciaal voor de Nederlandse markt, zelf begonnen met het ontwikkelen van pillen voor provocatieve doeleinden. Ik noem ze ‘Pro(vo)biotica’. 

			Als eerste besloot ik Phil’s Fockitall (Dual Action) om te dopen tot Fuckitall (Ultra strong). Vervolgens ben ik gaan onderzoeken aan welke medicatie veel behoefte is. Waar hebben mensen last van? Van relatieproblemen natuurlijk! Zo kwam ik tot Latiëx, speciaal tegen verschijnselen van valse hoop bij relatiebreuk. Latiëx is er vooral voor mensen die maar verdrietig blijven. Verdrietig zijn is gezond, tot het moment dat het niet meer gezond is. Vooral de omgeving kan dat haarfijn aangeven. Zodra zij genoeg hebben van jouw gesip, is het tijd voor een stevige dosis Latiëx.

			Het volgende medicijn ontwikkelde ik voor mensen die lijden aan excessieve serieusheid. Zij die dus alles veel te serieus nemen en zich werkelijk overal druk over maken. Zij die nooit eens hun schouders kunnen ophalen en dingen gewoon kunnen laten voor wat ze zijn. Tegenwoordig noem ik mezelf de enige Nederlandse importeur van Noù Èn, ‘Ter bevordering van onverschilligheid, apathie, nonchalance en desinteresse of zoiets’. Op het etiket staat verder: ‘Dosering: Zie maar joh, wat maakt het uit.’

			Naast Fuckitall, Latiëx en Noù Èn heb ik voor de esoterische mensen onder ons het middel Levenslucht in de aanbieding. Deze lege (vegetarische) capsules zorgen voor ’een gevoel van zinvolle leegte’, en ik schrijf ze voor aan mensen die veel te hard werken en altijd maar willen presteren.

			Het laatste medicijn dat ik heb bedacht is Doeniezozuur. Dit is een bijzonder medicijn omdat het het eerste interactieve medicijn van Nederland is. Als iemand van mij een potje Doeniezozuur mee naar huis krijgt, kan het op twee manieren worden gebruikt. Je kunt het gebruiken voor eigen gebruik. Je denkt bij jezelf: wat ben ik weer pessimistisch en zwartgallig bezig zeg. Vervolgens neem je een Doeniezozuurtje. Maar het medicijn biedt ook interactieve mogelijkheden: je mag het ook zelf verstrekken aan anderen. Als iemand om je heen – thuis, op het werk of bij de tennisclub – zuur gedrag vertoont, kun je hem of haar een Doeniezozuurtje aanbieden. Of je zurige directeur daar om kan lachen, is een andere vraag. Maar als je, net voor je hem er een geeft, zelf een Noù Ènnetje slikt, is er geen vuiltje aan de lucht. Wat kan jou het schelen! Het kan je hooguit je baan kosten.

			 

			Het geheim van pro(vo)biotica

			Wat is dat eigenlijk, pro(vo)biotica, dat prikkelende, provocatieve medicijn? Wat doet het en hoe werkt het? 

			Vertel het niet verder, maar mijn gehele assortiment medicijnen werkt zonder medicinaal werkende stoffen. De inhoud van de capsules doet helemaal niks. Maar het werkt wel. Je zou kunnen denken dat dit komt door het placebo-effect, maar dat is niet zo. Een placebo-effect is volgens het woordenboek ‘een positief psychisch effect dat optreedt door vertrouwen in de heilzame werking van de medicatie of een behandeling’. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat iemand die Fuckitall krijgt voorgeschreven, écht denkt dat die mooie rooie pillen gaan helpen. 

			Is het dan het tegenovergestelde van het placebo-effect, het nocebo-effect? Het nocebo-effect zorgt ervoor dat je denkt dat je last hebt van negatieve bijwerkingen. Onderzoek uit de jaren tachtig liet zien dat hartpatiënten veel meer kans hadden op bijwerkingen van hun medicatie, wanneer ze eerst waren gewaarschuwd voor die bijwerkingen. Men gaat de diagnose als het ware ‘uitvoeren’. Kortom: ik kan me niet voorstellen dat iemand die Fuckitall krijgt ook daadwerkelijk... Afijn, de werking komt niet door het placebo-effect en ook niet door het nocebo-effect.

			 Als mijn provocatieve medicijn geen werkzame stof bevat en als de werking niet verklaard kan worden door een bekend effect, dan is er maar één mogelijkheid: dan moeten we een nieuw effect bedenken. Ik stel daarom hierbij voor om prikkelende provocatieve medicatie voortaan onder de categorie provocebo te laten vallen. Volgens de bijsluiter: prikkelende provocatieve medicatie is een pro(vo)biotica en valt in de categorie provocebo. Fijn dat dat nu eindelijk duidelijk is. 

			 

			Hoe gebruik je zware medicatie?

			Dan het belangrijkste: hoe gebruik je deze zware medicatie in een gesprek? De medicatie geeft de mogelijkheid het probleem te overdrijven en zorgt voor verrassing en verwarring bij Thijs. Het geven van medicatie is ook een grote kans om te dramatiseren, om toneel te spelen. Ik geef de potjes medicatie dan ook tíjdens mijn gesprekken en niet achteraf. Ze zijn onderdeel van het gesprek.

			Als ik denk dat Thijs wel wat provo­biotica kan gebruiken, laat ik meestal eerst een korte stilte vallen en kijk ik even nadenkend voor me uit. Ik ga een beetje voorover zitten, kijk om me heen of er niemand meeluistert en begin zacht, op samenzwerende toon te praten. Ik fluister: 

			 

			Ik: ‘Even onder ons. Als je echt wilt... Ik heb daar ook medicatie voor…… Pillen.’

			Thijs: ‘Uhhhh………’

			Ik: ‘Maar het moet wel tussen ons blijven.’

			Thijs: ‘Uhhhh………’

			Ik geef Thijs, zo onopvallend mogelijk voor de buitenwereld, een potje van het een of ander. Dat geheimzinnige, dat drugsdealerachtige sfeertje, geeft eerst spanning (verrassing/verwarring) bij Thijs en een tijdje daarna ontspanning, als hij ziet dat hij een potje Fuckitall heeft gekregen. De spanning kan weggelachen worden.

			Mijn advies aan Thijs is om het potje altijd bij zich te hebben. Mocht hij dan weer eens een aanval van onzekerheid of boosheid hebben, dan weet hij dat hij zo een Fuckitalletje uit zijn tas kan pakken. 

			Reken maar dat er op het gezicht van Thijs een glimlach komt als hij in een spannende situatie terechtkomt en moet denken aan het potje Fuckitall in zijn tas. Het potje wordt de fysiek en visueel gemaakte relativering van het probleem. Het potje medicatie is een herinnerding geworden. 

			De prikkelende provocatieve wetenschap blijft natuurlijk niet stilstaan. In ontwikkeling heb ik onder andere Zeurzalf, aan te brengen rond de mond van je zeurende partner.

			 

			Hoe kom ik aan die pillen?

			Misschien denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar hoe kom ik aan die pillen? Goede vraag. Dat was in dit geval een hele klus. Toen ik de verschillende geneesmiddelen op papier had bedacht, kwam de volgende fase. Het omzetten van de ideeën in fysieke potjes pillen. Ik vond het heerlijk om op zoek te gaan naar potjes, pillen, medicinale poeders en naar etiketten voor op de potjes. In wat voor onbekende werelden ga ik terechtkomen? Een zoektocht levert al veel mooie verhalen op, die ik zo kon gebruiken tijdens een gesprek. Dat maakt het ontwikkelen van een nieuw prikkelding ook zo leuk. Maar vergeleken met andere prikkeldingen hebben de potjes pillen mij het meeste werk gekost – een investering die het overigens dubbel en dwars waard was. 

			Eerst de potjes. Welke potjes wil ik? Niet te groot, niet te klein. Er moet makkelijk een etiket op te plakken zijn. En waar haal je eigenlijk pillenpotjes vandaan? 

			Wat volgde, was een zoektocht op het internet langs tientallen sites met potjes. Eindelijk heb je dan een mooi potje gevonden en dan blijkt dat je die alleen per duizend tegelijk kunt bestellen. Helaas, zo goed loopt mijn praktijk nou ook weer niet. De zoektocht ging verder. Na veel bloed, zweet en zoeken, heb ik een online winkel gevonden waar je alles kunt kopen om zelf zeep te maken. Er bestaat blijkbaar een zelf-zeep-maak-wereld. Ze hadden voor mij de perfecte potjes voor een prima prijs. Vier van de medicijnen zit in een doorzichtig potje. Alleen Doeniezozuur zit in een niet-doorzichtig potje. Dat is niet voor niks. Met zuur moet je altijd extra voorzichtig zijn. Hiermee had ik opdracht één afgerond, op weg naar mijn eigen apotheek.

			 

			Potjes		√

			 

			Dan de pillen zelf. Ik wilde geen dropjes of pepermuntjes in de potjes doen, maar echte pillen. Het liefst wilde ik van die echte, doorzichtige, lege capsules kopen. Ik zou ze dan zelf vullen met medicinale poeders in verschillende mooie kleuren. Maar ja, waar bestel je lege pillencapsules? Dat zal ongetwijfeld niet mogelijk zijn. Niks is echter minder waar. Er bestaat ook een lege-capsules-wereld. Er zijn verschillende sites waar ze die verkopen. Ik kocht maat 2, vegetarische, lege capsules op www.legecapsules.net. Hoe simpel kan het leven zijn?

			Potjes		√

			Capsules 		√

			Die capsules moeten natuurlijk gevuld worden met het echte werk, het provocatieve medicijn. Daarvoor is een wandeling naar de plaatselijke supermarkt voldoende. In het kruidenrek heb ik twee mooi gekleurde kruiden uitgezocht. Voor Fuckitall wilde ik een rood poeder hebben, dat is paprikapoeder (mild) geworden. In de potjes Noù Èn zitten capsules met kerriepoeder. In Latiëx zit nu cacaopoeder, want daar had ik thuis nog een pot van staan. Zo kom je nog eens van oude spullen af. De Doeniezozuur-capsules zijn gevuld met witte basterdsuiker. De capsules met Levenslucht zijn gevuld met niets meer of minder dan… lucht. Die keuze was niet zo moeilijk.

			Potjes		√

			Capsules 		√

			Poeders		√

			Daarna waren de etiketten aan de beurt. Hoe zien die dingen er eigenlijk uit? Na een uitgebreid onderzoek heb ik een mooi etiket gemaakt met de naam van het medicijn, een korte grappige toelichting, het logo van mijn bedrijf Contracoaching en daarnaast de benaming PROVO-Biotica. 

			De etiketten heb ik op maat gemaakt en op een stickervel geprint. Ik kan op één vel maar liefst dertig etiketten kwijt. Het stickervel snij ik klein tot er een stapel etiketjes over is. Haal de losgesneden etiketten met heel veel moeite van het vel af en plak ze netjes op de potjes. 

			Potjes		√

			Capsules 		√

			Poeders		√

			Etiketten		√

			Nu hoef je alleen nog de capsules te vullen met de poeders. Dat betekent een avondje zitten met een paar bakjes poeder, een theelepeltje en een doos lege capsules. 

			 

			• 	Haal de twee delen van de capsules uit elkaar. 

			•	Vul de ene helft van de capsule met paprikapoeder (mild) met behulp van het theelepeltje. 

			•	Klik de andere helft van de capsule (als je die nog kunt vinden, ze zijn doorzichtig!) erop en herhaal dit honderd keer. Je hebt nu genoeg pillen voor tien potjes Fuckitall. 

			•	Doe dat ook nog even voor de Latiëx, Noù Èn en Doeniezozuur. 

			• 	Als laatste hoef je alleen maar de Levenslucht-capsules op elkaar te klikken.

			Potjes		√

			Capsules 		√

			Poeders		√

			Etiketten		√

			Vullen		√

			Hoera! Je hebt nu een lamme arm en vijfhonderd volle capsules: missie volbracht. Het is een hele klus, maar de moeite waard.

		

	
		
			Pré prikkelend: De kunst van een goed provocatief gesprek

			‘Als je breekt, breek dan open.’

			Voordat je gaat werken met prikkeldingen is het goed om stil te staan bij de basis van provocatieve communicatie. Het houden van een provocatief gesprek of het werken met prikkeldingen vereist dat de relatie met Marieke of Thijs extra goed is. Je gaat tenslotte iets geven of bespreken wat prikkelend is. Het mooie is dat er al warmte en aandacht zit ingebakken in de provocatieve manier van werken. 

			Provocatief coachen is geen methode, maar een manier van denken. Het is dus geen methode die je stap voor stap afwerkt. Er zijn geen strikte regels waar je je aan moet houden omdat de methode dat nou eenmaal voorschrijft, en dat is juist de kracht ervan. Ik ben bij gesprekken geweest waarbij de hulpverlener meer aandacht had voor het afwerken van de vragenlijst, dan voor de jongere waarmee hij sprak. De ogen waren gericht op de lijst, niet op de persoon; die lijst moest kloppen. 
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			De illustratie laat zien wat ik bedoel. Links zie je het werken met een methodiek. Er zijn regels en er zijn stapjes te maken. We gaan van A naar B naar C. Het provocatieve gesprek (rechts) begint op een plek die afhankelijk is van de interactie op dat moment. Dat kan de wilde haardos van Marieke zijn of de trillip waarmee Thijs binnenkwam. Aan het begin van een gesprek heb ik geen idee wat ik ga doen. Het provocatieve gesprek kan van B naar E gaan, vervolgens naar A om via F te eindigen in C. Ik heb natuurlijk een repertoire aan interventies en prikkeldingen in mijn rugzak die ik kan inzetten, maar wat er gaat gebeuren hangt af van hoe het gesprek verloopt, niet van de methode. 

			Het mooie hiervan is dat ik erg gefocust moet zijn op Marieke of Thijs. Ik let op hun taal en hun lichaamstaal. Ik kijk hoe ze reageren op alles wat ik zeg, doe of geef. Ik heb alle aandacht voor Marieke of Thijs. Zij voeden het gesprek. Deze persoonsgerichte aandacht zorgt ervoor dat zij zich enorm gezien voelen tijdens een provocatief gesprek, en dat is bepalend voor de relatie.

			Hoeft niet, mag wel

			Ook prikkeldingen gebruik je niet volgens een bepaalde methode of een vast patroon. Alleen als ik denk dat het nuttig is, haal ik een prikkelding tevoorschijn. Je kunt een gesprek beginnen met een vliegende start, bijvoorbeeld met de klemborden (zie Prikkelding 3). Dat doe ik heel regelmatig, maar het is geen verplichting. Het enige dat ik probeer te doen, is om in ieder geval één prikkelding mee te geven en dat kan altijd door gebruik te maken van het receptenblok (zie Prikkelding 22).

			Een mooi voorbeeld van werken zonder methode geeft Craig Ferguson. Hij was tussen 2005 en 2014 de presentator van de Amerikaanse late-night talkshow The Late Late Show. Zoals elke talkshowhost had hij een paar kaarten (interview cards) in de hand waar zijn aandachtspunten, grappen en vragen voor het gesprek met zijn gasten op stonden. De kaarten geven een presentator houvast voor het gesprek. Dat gold niet voor Ferguson. Elke keer na het introduceren van een gast, verscheurde hij demonstratief de kaarten en gooide de snippers feestelijk in de lucht. Daarmee zegt hij ‘We zien wel wat we doen’ en zet hij de toon voor het gesprek. Wat een mooie manier van visualiseren dat je er helemaal voor de ander bent. 

			Als ik de klemborden inzet, geef ik mensen de keuze uit drie klemborden. Het lijkt alsof we een voorgeprogrammeerd programma gaan doen, wat natuurlijk niet zo is. Soms bied ik mensen de keuze om de klemborden aan de kant te schuiven en gewoon een leuk en goed gesprek te hebben. Ik kan het ook zelf besluiten: ‘Weet je wat? We doen het vandaag eens zonder programma.’ Het maakt niet uit wat ik doe. Als ik maar goed let op de reactie van Marieke en Thijs. Die zouden best weleens opgelucht kunnen zijn.

			Voor het verloop van het gesprek zijn er geen regels, maar voor mij als provocatief coach zijn er wel twee regels waar ik me aan moet houden. 

			Regel een: provoceer/prikkel nooit op het trauma, maar op de verwerking ervan. Als iemand iets traumatisch heeft meegemaakt en daardoor de deur niet meer uit durft, ga ik niet provoceren op of grappen maken over dat voorval. Dat voorval had nooit mogen gebeuren. Het feit dat diegene al vier jaar de deur niet meer uit is geweest, is wel iets waarmee ik aan de slag ga. Daar is wel iets leuks mee te doen, zodat de cliënt inziet dat binnenblijven niet de oplossing is. 

			Regel twee: zorg dat de relatie goed blijft. Ik doe wat er nodig is. Of je dat nou warmte, contact, rapport, klik, een band, oprechte aandacht, verbinding of van mijn part liefde wil noemen; de persoon met wie ik praat moet zich op zijn gemak voelen bij mij. 

			Geen klik

			Wat als het contact met Thijs niet goed is? Dat kan natuurlijk gebeuren. Met sommige mensen klikt het, met sommige mensen niet. Zelfs als je heel erg je best doet, klikt het met sommige mensen niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
In het geval van een provocatief gesprek kan het zijn dat de persoon er gewoon niet voor openstaat. Ik heb weleens een gesprek gehad met een macho directeur die maar één missie had in het gesprek. ‘Ik laat me niet uit de tent lokken. Ik doe niet mee. Ik zet de hakken in het zand. Jij gaat mij uitdagen? Dat dacht ik niet!’ Hij maakte er een vervelende strijd van, terwijl een provocatief gesprek in feite een leuk, plagerig, prikkelend spel is. Hij moest en zou winnen. Het was jammer dat hij het idee had dat hij goed bezig was. Hij weigerde zelfs triomfantelijk op sommige vragen een antwoord te geven. Zo kun je geen prikkelend gesprek voeren. Dan houdt het op natuurlijk.

			Als het gesprek niet goed verloopt, kun je jezelf afvragen of je goed hebt uitgelegd wat een provocatief gesprek is. Daarna kun je overwegen of het misschien aan de chemie tussen jou en je gesprekspartner ligt: ‘Ik geloof niet dat we een klik hebben. Misschien is een andere coach beter voor jou.’ En als iemand je aanpak of je prikkelding stom of misplaatst vindt (wat natuurlijk kan), dan kun je simpelweg je excuses aanbieden en hard werken aan het verbeteren van het contact. Soms kan het daarbij helpen om de ban te breken door iets heel verrassends of zelfs bizars te doen. Uiteraard wel heel vriendelijk en positief. Het is een laatste redmiddel. 

			Word vooral niet sarcastisch. Laat zien dat je je positieve best doet. Een laatste verrassende actie is een risico, maar soms het proberen waard.

			Een mooi voorbeeld van een verrassende overrompeling in een slechte relatie komt van Tony Robbins, de bekende Amerikaanse schrijver en spreker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Robbins was gevraagd voor een bijeenkomst met een aantal groten der aarde. Hem was ook gevraagd of hij voormalig Sovjetpresident Michail Gorbatsjov een lift zou kunnen geven met zijn privévliegtuig. Ze moesten toch dezelfde kant op! Uiteraard wilde Robbins wel een paar uur in een vliegtuig zitten met een voormalig wereldleider. Robbins is altijd op zoek naar dat ene korte moment, die split second waarin mensen of dingen veranderen. Tijdens de vlucht hebben de twee een gesprek en Robbins vraagt Gorbatsjov of hij nog weet op welk specifiek moment de Koude Oorlog voorbij was. Gorbatsjov geeft een mooi diplomatiek antwoord, dat hij waarschijnlijk al honderden keren heeft gegeven. Een ‘spreekbeurt’ dus. Robbins was niet tevreden met dat antwoord en stelde de vraag opnieuw: wat was hét moment dat de Koude Oorlog voorbij was? 

			Gorbatsjov dacht nu even na en antwoordde dat de Koude Oorlog ten einde kwam toen hij en de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan stopten met elkaar te demoniseren, tijdens de gesprekken die zij in 1985 in Genève met elkaar voerden. Robbins was nog steeds niet tevreden en vroeg door: ‘Wat was HÉT moment? We zitten nog een paar uur in het vliegtuig samen, ik wil het weten!’ Gorbatsjov dacht verder na en begon even later hard te lachen en sloeg daarbij uitbundig op zijn been van plezier: ‘President Reagan was me de les aan het lezen over het kwaad van het communisme, hij noemde de Sovjet-Unie ‘the Evil Empire’. Daarna was ik Reagan de les aan het lezen over het kwaad van het kapitalisme. We werden bozer en bozer en we bleven elkaar over en weer aanvallen. Op een gegeven moment keek Reagan me indringend aan. Ik voelde hoe boos hij was. Hij stond op, zei boos: ‘Dit gaat niet werken!’ en deed vervolgens vier stappen van mij af. Na een korte stilte draaide hij zich plotseling om, kwam met uitgestoken hand op me af lopen en vroeg zomaar uit het niets, met een grote lach op zijn gezicht: 

			‘Can we start fresh? Hi – My name is Ron, can I call you Mikhail?’

			Gorbatsjov moest toen lachen en het ijs was gebroken. Deze nieuwe start, deze ongelofelijke verrassende actie zorgde ervoor dat Reagan en Gorbatsjov de voorgaande ruzies overboord konden zetten en ‘started making conversation as human beings’. Ze werden zelfs vrienden.

			Reagan was sowieso iemand die, door niet formeel te zijn, het ijs kon breken. Hij schijnt ook, vanuit het niets, het volgende te hebben gevraagd aan Gorbatsjov:

			‘What would you do if the United States were suddenly attacked by someone from outer space? Would you help us?’

			Een prachtige opening voor een leuk gesprek. De goede relatie tussen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov wordt nog steeds gezien als een cruciale factor in de vreedzame beëindiging van de Koude Oorlog. Zo zie je maar hoe belangrijk een goede relatie is.

			Einde preview
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